Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek:
Kerstengel

BATHMEN-OKKENBROEK - November is de maand van steeds later daglicht en
steeds vroeger donker. Geen wonder dat dan het verlangen opkomt naar
gezelligheid, warmte en feestvieren. Mooi nieuws hierbij het bericht dat
Sinterklaas met zijn gevolg op zondag 13 november aan zal meren in Bathmen.
En naarmate deze maand vordert, merk je ook steeds meer dat Kerst nadert.

Ondertussen kan alle feestvreugde mensen de komende tijd juist ook confronteren met
eigen gemis. Om die ene die er niet meer is of zovelen zelfs. Omdat de gasrekening
torenhoog is en je in de winkel merkt hoe sterk de kosten in levensonderhoud zijn
gestegen. Omdat de gevolgen van corona nog altijd aan den lijve worden ervaren. Omdat
... - vul maar in om welke reden iemand als een berg kan opzien tegen de moeilijke
maand december.

Met het oog hierop organiseert de kerk van Bathmen-Okkenbroek ook dit jaar weer de
actie ‘Kerstengel’. Vrijwilligers brengen in de vier weken van Advent vanaf zondag 27
november als kerstengel een kleine attentie/kaart bij iemand die om wat voor reden dan
ook deze aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem. Dit geeft de kerstengel de
gelegenheid om iets te delen wat je anders niet zo snel zou doen. Het geeft ook de
gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar je nhormaal geen contact mee hebt.

Wil jij zo'n kerstengel zijn? Mail dit aan Tonnie Oplaat: h.t.oplaat@Ilive.nl. Of mail haar
anders naam en adres van iemand die je kent en verrast mag worden door deze actie.
We weten uit ervaring hoezeer het mensen raakt als er onverwachts iets leuks in de
brievenbus zit of aan de deur hangt.

Meer informatie: kerkbathmenokkenbroek.nl
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